VERWANTSCHAP IN ZORGEN

Wanneer u niet weet waar u heen gaat en geen idee hebt of u de goede kant op stuurt, hoe
gemakkelijk maakt u dan vrienden met hen die in hetzelfde schuitje zitten! Het maakt dan helemaal
niet meer uit of het een ruig uitziende arbeider is, het doet er niet toe, want hij is in dezelfde nood
en u groet hem. Er is een verwantschap in de problemen. Er zijn geen deftige heren aan boord van
zinkende schepen: elke man zal zijn best doen en zich inzetten om zijn hoofd boven water te
houden. Wanneer christenen in de duisternis van verdrukking zijn, is het heerlijk om te zien hoe 'zij
die de Heere vrezen, vaak tegen elkaar praten'. Een arme oude vrouw die de wegen van God door
ervaring kent, wordt van meer waarde voor u in het uur van verdriet dan de sierlijke en deftige

mijnheer wiens gezelschap u vroeger heeft betoverd. Hebt u dat uit ervaring al eens ondervonden?
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