VERVOLGING ZAL TOT HEERLUKHEID LEIDEN

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 2 Timothets 3:12

et is echt niet gemakkelijk wanneer je wordt tegengewerkt door mensen van wie je juist steun zou
verwachten. Het doet des te meer pijn als het gaat om degenen die je liefhebt. En vaak weten
mensen die christenen haten precies hoe ze ons het meest kunnen raken. Ze letten scherp op onze
zwakke plekken en gebruiken die slim tegen ons. Als er iets is waarvan ze weten dat het ons extra
kwetst, dan zullen ze dat zeker zeggen - en meestal precies op het moment dat we het het minst
aankunnen. Soms gebeurt dat met harde woorden, maar soms ook op een veel subtielere manier.
Misschien zijn het juist heel beleefde mensen, die met een glimlach een opmerking weten te maken
die diep snijdt. Ze kunnen iets kwaads zo fijntjes verpakken dat je het hen niet echt kwalijk kunt
nemen, maar je er ook niet aan kunt ontsnappen. Ze beheersen die kunst volledig en weten hoe ze
tot in je ziel kunnen raken. Wees daarom niet verbaasd als dit je zwaar valt, en denk niet dat er iets
vreemds met jou gebeurt. Ook de martelaren uit het verleden kenden geen schijnpijn. De
folterbanken waarop ze werden vastgebonden waren geen zachte rustbedden, en hun donkere
gevangenissen waren geen comfortabele plekken. Hun pijn was echt, hun lijden intens. Juist daarom
mag je dit vasthouden: als jouw verdriet werkelijkheid is, dan zal ook jouw toekomstige vreugde
werkelijkheid zijn. Laat de echtheid van je beproevingen je overtuigen van de echtheid van de glorie

die komt.
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