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VERTROUW OP DE HEERE TOT IN DE EEUWIGHEID

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Vertrouwt op de Heere tot in van de eeuwigheid, want in de Heere Heere is een eeuwige

rotssteen.Jesaja 26:4

Wetende dat wij zulk een God hebben om op te vertrouwen, laat ons dan met alle kracht op Hem

steunen, laat ons moedig alle ongeloof verdrijven en trachten ons te ontdoen van twijfeling en

vrees, die onze rust verstoren; want er is geen verontschuldiging voor de vrees, waar God de grond

van ons vertrouwen is. Liefhebbende ouders zouden diep bedroefd zijn, zo hun kind hen niet kon

vertrouwen; en hoe onedelmoedig, hoe onvriendelijk zijn wij dan, indien wij zo weinig vertrouwen

stellen in onze hemelse Vader, die ons nooit heeft teleurgesteld en het nimmer zal doen. Het ware

goed, dat alle twijfel gebannen werd uit de huishouding Gods; maar het is te vrezen, dat het oude

ongeloof heden ten dage nog even vaardig is, als in de tijd toen de Psalmist vroeg: "Is zijn genade

voor altijd van ons genomen?" Zal Hij ophouden genadig te zijn? David had het machtige zwaard van

de reus Goliath niet gemeten, en toch zei hij: "geen ander is gelijk dit." Hij had het eens beproefd, in

het uur van zijn jeugdige overwinning, en het was bevonden van het rechte metaal te zijn, daarom

prees hij het sedert altijd; evenzo mochten wij wel van onze God zeggen: "daar is niemand gelijk Hij,

boven in de Hemel, noch onder op de aarde." "Met wie dan zult gij Mij vergelijken, die Ik gelijk zij?"

spreekt de Heilige. Er is geen rots, gelijk Jacob’s rots, laat onze vijanden dit zelf getuigen. Zó verre

zij het van ons, twijfelingen in ons hart te voeden, dat wij die allen aantasten, en, gelijk Elia deed met

de profeten van Baäl, in het water neerstorten; laat ons voor de stroom, waarin zij de dood zullen

vinden, kiezen de heiligen vloed, die ontspringt uit de gewonde zijde van onze Zaligmaker. Wij zijn

in vele verzoekingen geweest, maar nooit ergens, waar wij niet in onze God alles konden vinden wat

wij nodig hadden. Laat dit ons bemoedigen om voor eeuwig op de Heere te vertrouwen, verzekerd,

dat zijn eeuwigdurende sterkte onze hulp en kracht zal blijven, gelijk zij dat immer was. 
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