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VERTROUWEN OP GODS BESCHERMING

Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. Psalm 23:4

Hoe vol vertrouwen, hoe blij en hoe kalm kun jij zijn, zelfs wanneer de wereld om je heen

wankelt en alles lijkt weg te vallen. Zelfs de dood zelf, met al zijn schaduw en pijn, kan de muziek in

het hart van een christen niet tot zwijgen brengen. Integendeel – die muziek wordt er alleen maar

zoeter, helderder en hemelser door, totdat de dood nog één vriendelijke taak vervult: onze aardse

melodie samensmelten met het hemelse koor, onze tijdelijke vreugde laten opgaan in eeuwige

gelukzaligheid. Vertrouw daarom op de kracht van de Heilige Geest, die je altijd nabij wil zijn om je

te troosten. Voel je je arm? Wees niet bang. De Geest kan je een overvloed geven die veel groter is

dan alles wat de rijkdom van deze wereld je ooit kan bieden. Je weet niet welke vreugden Hij nog

voor jou in petto heeft. Merk je dat je lichaam steeds zwakker wordt? Zie je lange nachten van pijn

en dagen van worsteling op je afkomen? Laat je niet ontmoedigen. Zelfs dat ziekbed kan veranderen

in een troon. Misschien lijkt het je onvoorstelbaar, maar elke pijn die door je lichaam gaat kan een

vuur zijn dat zuivert en reinigt – een straal van Gods glorie die zelfs de diepste hoeken van je ziel

verlicht. Wordt je zicht waziger en zie je de wereld niet meer scherp? Jezus Zelf zal je licht zijn.

Laten je oren je in de steek? Dan wordt Zijn naam de mooiste muziek voor je hart, en Zijn

aanwezigheid je grootste vreugde. Wat er ook gebeurt, jij mag met volle zekerheid zeggen: “In U,

mijn God, juicht mijn hart.” Want door de kracht van de Heilige Geest kun je zelfs dan buitengewoon

blij zijn, ook al lijkt het alsof je hier op aarde alles verliest.
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