VERTROUWEN OP GOD

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende op de HEERE. Psalm 112:7

Ergens anders zegt de psalmist: ‘Doe mij uitgaan uit het net, dat zij voor mij verborgen hebben, want
Gij zijt mijn Sterkte’ (Ps. 31:5). Wat vinden we hier een sterke reden voor vertrouwen! Wat een
onuitsprekelijke zoetheid is er te vinden in deze paar woorden! Hoe vreugdevol kunnen we
tegenspoed tegemoet treden, en met wat een blijdschap kunnen we lijden verdragen als we ons
vastgrijpen aan hemelse kracht. Hij is een gelukkig man die zo'n ongeévenaarde kracht aan zijn zijde
vindt. Onze eigen kracht zou van weinig nut zijn als we verstrikt zitten in de netten van lage
sluwheid, maar de kracht van de Heere is altijd beschikbaar; die behoeven we slechts in te roepen
en we zullen ontdekken dat die vlak bij de hand is. Als we alleen vertrouwen op de kracht van de
machtige God van Israél, mogen we ons heilig vertrouwen gebruiken als grond voor ons smeken. Ik
wil u een leven van vertrouwen in God voor tijdelijke dingen aanbevelen. Bewandel de weg van
betrouwbaarheid met vaste tred en laat zien dat u onoverwinnelijk sterk bent in de kracht die alleen
vertrouwen op God kan voortbrengen. Dan zult u bevrijd worden van angstige zorg, u zult niet
verontrust worden door slecht nieuws, uw hart zal standvastig blijven omdat u op de Heere
vertrouwt. Hoe aangenaam is het te drijven op de stroom van de voorzienigheid! Er is geen
gezegender manier van leven dan een leven in afhankelijkheid van een God Die Zich aan Zijn
verbond houdt. We hoeven ons geen zorgen te maken, want Hij zorgt voor ons; we worden niet van

ons stuk gebracht omdat we onze zorgen op de Heere werpen.
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