VERTROUWEN OP DE DRIE-ENIGE GOD

Op wie vertrouwt gij nu? Jesaja 36:5

Lezer, dit is een belangrijke vraag. Luister naar het antwoord van de christen en kijk dan of het ook
uw antwoord is. ‘Ik vertrouw op de Drie-enige God. Ik vertrouw op de Vader en ik geloof dat Hij mij
verkoren heeft van voor de grondlegging der wereld; ik vertrouw dat Hij in al mijn noden voorziet,
mij onderwijst, mij leidt, mij corrigeert als dat nodig is, en dat Hij mij thuisbrengt naar de plaats met
de vele woningen. Ik vertrouw de Zoon, God uit God, de Mens Jezus Christus. Ik vertrouw dat Hij al
mijn zonden wegneemt door Zijn eigen offerande, en dat Hij mij bekleedt met Zijn gerechtigheid. Ik
stel mijn vertrouwen op Hem als mijn Middelaar, Die mijn gebeden en verlangens aan de Vader
voorlegt, en ik vertrouw op Hem als mijn Voorspraak op die laatste dag om mijn zaak te bepleiten en
mij te rechtvaardigen. Ik vertrouw op Hem voor wat Hij is, voor wat Hij gedaan heeft, en voor wat
Hij beloofd heeft nog te zullen doen. En ik vertrouw op de Heilige Geest. Ik vertrouw erop dat Hij al
mijn zonden zal verdrijven; ik vertrouw dat Hij mijn karakter zal omvormen, mijn wil zal
onderwerpen, mijn verstand zal verlichten, mijn verlangens zal beheersen en dat Hij mij zal troosten
in mijn wanhoop, mij zal helpen in mijn zwakheid en dat Hij mijn duisternis zal verlichten. Ik
vertrouw erop dat Hij in mij als mijn leven zal wonen, als mijn Koning zal regeren, dat Hij mij geheel,
naar geest, ziel en lichaam, zal heiligen en dat Hij mij dan zal opnemen om samen met alle heiligen
voor eeuwig in het licht te wandelen.’ Zalig bent u, lezer, als dit uw vertrouwen is! Als dit uw
vertrouwen is, zult u nu zoete vrede genieten en heerlijkheid hierna en het fundament van uw

vertrouwen zal nooit verwijderd worden.
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