VERTROUW OP ZLIN VERLOSSING

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige
arm hebben Hem heil gebracht. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid
geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw

voor het huis van Israél; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Psalm 98:1-3

Broeders en zusters, houd moed! Laten we niet langer twijfelen aan de verlossende kracht van
Christus. Laten we in plaats daarvan, door Gods genade, steeds meer in Hem geloven. En
overeenkomstig ons geloof zal het ons geschieden. Als we Hem alleen kunnen vertrouwen voor
onze vrienden wier fouten ons klein en licht lijken, zal ons geloof ook klein blijven en weinig vrucht
dragen. Maar als we met groot vertrouwen tot de grote God kunnen komen en grote zondaars in
onze armen durven dragen, hen voor deze machtige Vernieuwer van mensenharten neerleggen en
zeggen: “Heere, als U wilt, kunt U hen vernieuwen”, en als we niet ophouden te smeken totdat we
Zijn zegen ontvangen, dan zullen we steeds meer zien hoe Jezus werkelijk alle dingen nieuw maakt.
Als we dan doorgaan met het delen van deze getuigenissen van Zijn verlossende kracht, zullen we in
de oren van een slaperige kerk en een ongelovige wereld de woorden laten klinken: “Zie, zie, zie! Hij

maakt alle dingen nieuw.” Moge de Heere onze ogen openen om dit te zien. Amen.
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