Vertrouw op uw God

Maar ik vertrouw op U, o Heere! Psalm 31:14a

Geef niet op! Zeg niet: 1k moet geslagen worden, ik moet altijd moedel oos zijn, mijn leven is
verbrijzeld.” Zo hoeft u niet te zijn. * Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken. * Ga naar uw
kamer en val op uw knieén, stort uw hart uit voor God, vertel uw moeilijkheden aan de
Allerhoogste. Zo waar als de Heere leeft, voor Wie ik sta, Hij moet en zal degenen die hun
vertrouwen op Hem stellen, helpen. Is Hij ooit tekortgeschoten tegenover hen die Hem vertrouwen?
Wie heeft ooit Zijn hand tegengehouden of Hem van Zijn plannen weerhouden? Wie heeft er ooit
voor gezorgd dat Hij Zijn belofte niet nakwam of dat Hij Zijn woord heeft ingetrokken? Als u Hem
wilt vertrouwen, is Hij beter voor u dan uw angst. Nee, Hij is zelfs beter voor u dan de dingen
waarin u gelooft of dan uw grootste hoop. Steun op Hem, leun tegen de boezem van eeuwige liefde.
Leun zwaar, leun met heel uw gewicht en laat dat gewicht daar liggen. De Heere zij met u en
zegene u! Gezegend zijn a degenen die hun vertrouwen op de Heere stellen. Wat zou ik wensen dat
iedereen hier op de Heere vertrouwde of dat u Hem nu gaat zoeken als u Hem nog nooit gevonden
heeft. De Heere zij eenieder van u genadig om Jezus' wil!
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