VERTROUW OP HEM TE ALLEN THID

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Vertrouw op Hem te allen tijd. Psalm 62:9

Het geloof is zowel het richtsnoer van ons tijdelijk als van ons geestelijk leven; wij moeten geloof in
God hebben, zowel ten opzichte van onze aardse als van onze eeuwige belangen. Alleen naar de
mate waarin wij op God vertrouwen in de voorziening ten aanzien van onze dagelijkse behoeften,
zullen wij boven de wereld leven. Wij mogen niet traag zijn, dat zou het bewijs zijn, dat wij niet op
God, die tot hiertoe werkt, vertrouwen, maar op de duivel, die de vader is van de luiheid. Wij mogen
niet onvoorzichtig of onbedachtzaam zijn; dat is een vertrouwen op het toeval, en niet op de
levende God, die een God is van orde, niet van verkwisting. In alle voorzichtigheid en oprechtheid
moeten wij handelen met alle eenvoudigheid, en ten alle tijde geheel op de Heere vertrouwen. Laat
mij u een leven van vertrouwen op God te allen tijde en voor al uw tijdelijke belangen aanbevelen.
Dan zult gij geen aanleiding hebben om te treuren, dat gij zondige middelen te baat hebt genomen
om u zelf te verrijken. Dien God in oprechtheid, en zo gij in alles niet even voorspoedig zijt, zo zal er
tenminste geen zonde op uw geweten liggen. Op God vertrouwend, zult gij met u zelf in geen
tegenspraak geraken. Hij, die rekening maakt op list, zeilt heden bij deze en morgen bij een anderen
wind, als een schip, dat heen en weer gedreven wordt; maar hij die op de Heere vertrouwt, is als
een vaartuig door stoom voortgedreven; het klieft de golven, trotseert de wind en neemt de rechte
koers naar de haven van de bestemming. Wees een man met levende beginsels van binnen; buig u
nooit voor de gedurig wisselende gebruiken van de wereldwijsheid. Wandel in de weg van de
oprechtheid met een vaste tred, en toon dat gij onverwinnelijk sterk bent in die kracht, die het
vertrouwen op God alleen u schenken kan. Aldus zult gij verlost worden van knagende zorgen, en gij
zult geen kwade geruchten te vrezen hebben, uw hart zal vast zijn, vertrouwend op de Heere. Hoe
heerlijk om op de stroom van de Voorzienigheid te drijven. Er bestaat geen meer gezegende

levensweg dan een leven van vertrouwen op de God van het verbond. Wij hebben niet te zorgen,
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want Hij zorgt voor ons; wij kennen geen moeilijkheden, want al onze lasten werpen wij op de

Heere.
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