VERTROUW OP DE HEERE

En de Heere wendde de gevangenis van Job. Job 42:10

Het was het voornemen van de Heere om het geloof van Job te beproeven. Deze palmboom had wel
een zwaar gewicht te verduren, maar toch groeide hij recht omhoog. Het vuur was zeer heet
geweest, maar het goud was er niet minder om geworden. Alleen het schuim was weggenomen. Het
tweede doel van de Heere was Zijn eigen verheerlijking, en werkelijk, Hij werd volkomen
verheerlijkt. God had nog een doel, en dat werd ook bereikt: Job werd geheiligd door het lijden. Nu
Gods genadige doeleinden bereikt zijn, neemt Hij de roede weg. God bedroeft niet van harte. Hij
bedroeft Zijn kinderen nooit langer dan nodig is. Nooit laat God Zijn kinderen langer in de oven dan
nodig is. En, kind van God, Hij Die de gevangenis van Job wendde, kan ook jouw gevangenis wenden
zoals de waterstromen in het zuiden. Laat de wanhoop niet haar knellende banden om je ziel
leggen. Hoop weer, want er is goede hoop. Vertrouw maar, want er is reden om te vertrouwen. Hij

zal je uit je gevangenis verlossen en je zult zingen tot Zijn eer.
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