VERTROUW EN GEHOORZAAM

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvioedig

moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Romeinen 15:13

De gouden les is dat je Hem vertrouwt. Als alle macht van Hem is, leun dan ook op Hem. We
steunen niet genoeg op Christus. Hij zal nooit onder je gewicht bezwijken. Alle lasten die de mens
ooit moest dragen, droeg Christus, en Hij zal zeker de jouwe dragen. Hoe vaak vermoeien we ons
met lopen hoewel we ook kunnen rijden - ik bedoel, we dragen onze zorgen terwijl we ze tot
Christus kunnen brengen. We piekeren, zuchten en huilen, en onze problemen worden niet minder.
Maar wanneer we ze bij Hem achterlaten, die voor ons zorgt en Hem beginnen te vertrouwen, zoals
een kind zijn vader vertrouwt, hoe licht van hart en hoe sterk van geest worden we dan! De hemel is
voor ons de plaats van rust, niet deze wereld van verleiding en zonde. Wees bereid om te lijden of te
dienen. Wacht bij de poort van de Meester om Zijn bevel uit te voeren. Doe dit op doordeweekse
dagen, en vooral op de Zondag, wees ijverig in de christelijke dienst. We moeten leven alsof we
ieder ogenblik geroepen worden te sterven, we zouden geen gebed hoeven te doen, we zouden
klaar zijn voor de hemel, klaar voor een leven van dienstbaarheid of voor een glorieuze dood. De
beste manier voor een christen om in deze wereld te leven, is om steeds te leven zoals hij zou willen
zijn als Christus op dat moment kwam. Er is een mogelijkheid om op die manier te leven. Wees
afhankelijk van het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus, om dan, uit liefde tot Hem je weg
te gaan in dagelijkse gehoorzaamheid, zeggend tot Hem: "Heere, laat me zien wat U wilt dat ik doen

zal.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



