VERTROOST EN GESTERKT

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw; en tussen uw zaad en tussen haar Zaad,;

Datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15

Hier komt duidelijk naar voren dat er tweeérlei zaad is. ‘Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en
tussen haar Zaad.” Er zou dus een zaad van de vrouw in de wereld zijn dat zich aan de kant van God
keert tegen de slang, en een zaad van de slang dat altijd aan de kant van het kwaad zou wezen. Dat
is zo tot op de dag van vandaag. De Kerk van God en de synagoge van de satan bestaan allebei. Wie
geboren zijn uit het vlees, zijn kinderen van hun vader, de duivel. Ze doen de werken van hun vader.
Maar wie wedergeboren zijn, die geboren zijn uit de Geest naar de kracht van het leven van

Christus, zijn in Christus Jezus het zaad van de vrouw. Ze strijden tegen de helledraak en zijn zaad.

In deze tekst is ook het lijden van Christus duidelijk voorzegd. ‘Gij zult het de verzenen
vermorzelen.’ Binnen de omtrek van deze woorden vindt u de hele geschiedenis van de smarten van
de Heere Jezus, van Bethlehem tot Golgotha. ‘Datzelve zal u de kop vermorzelen’, dat is het
verbreken van satans koninklijke macht. Dat is het wegdoen van de zonde, dat is het tenietdoen van
de dood door de opstanding. Dat is het gevankelijk voeren van de gevangenis in de hemelvaart. Dat
is de triomf van de waarheid in de wereld door de nederdaling van de Heilige Geest. Dat is de
heerlijkheid van de laatste dagen, waarin de satan gebonden zal zijn. En ten slotte, dat is de

neerwerping van de boze en al zijn aanhangers in de poel des vuurs.
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