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VERTEL WAT HIJ VOOR JOU HEEFT GEDAAN

De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. Psalm 145:15

We zouden er eigenlijk vaak over moeten praten: hoe God met Zijn voorzienigheid voor al Zijn

schepselen zorgt. Waarom zouden we dan ook niet vertellen hoe Hij voor óns gezorgd heeft?

Misschien heeft Hij jou uit armoede gehaald en rijk gemaakt. Of misschien heeft Hij dat niet gedaan,

maar wél op bijna wonderlijke manieren elke dag weer voorzien in wat je nodig hebt. Weet je nog

die momenten dat je je in zulke pijnlijke beproevingen bevond, dat je nergens rust kon vinden? En

dat je toen later met een zucht van opluchting kon zeggen: "ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij

verlost." Ja — "Ik was in grote nood, en de Heere heeft me eruit geholpen." Schaam je niet om dat

verhaal te vertellen. Laat de wereld horen dat God voor Zijn kinderen zorgt. Vertel over je Vader,

zoals een kind dat trots iets moois laat zien en zegt: “Kijk, dit heb ik van mijn vader gekregen!” Doe

hetzelfde met alles wat je aan genade ontvangt. Vertel de wereld dat jij een goede, liefdevolle Vader

hebt — een genadige hemelse Voorziener. En ook al geeft Hij je soms maar een klein beetje en leef je

van dag tot dag, vertel dan toch hoe goed en liefdevol Hij het geeft. Want eerlijk gezegd… je

gezegende plek in Zijn zorg wil je toch nooit ruilen voor wat de wereld rijkdom of grootheid noemt?
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