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VERSTERK, O GOD

Versterk, o God, wat U aan ons gedaan hebt! Psalm 68:29

Het is zo wijs – en eigenlijk ook onmisbaar – om God telkens opnieuw te vragen om te

versterken wat Hij in jou begonnen is. Veel gelovigen vergeten dat, en geven zichzelf de schuld

wanneer hun ongeloof leidt tot moeite en verdriet. Maar we slaan daarbij vaak één belangrijk besef

over: Degene die ons geloof heeft gegeven, is ook Degene die het bewaart en draagt. Denk eens aan

de lamp in de tempel die nooit mocht uitgaan. Elke dag moest er opnieuw olie in gegoten worden

om het vuur brandend te houden. Zo werkt het ook met jouw geloof: het blijft alleen levend en vurig

wanneer het dagelijks wordt gevoed met de olie van Gods genade. En die genade vind je nergens

anders dan bij Hem. Hij die de wereld heeft gemaakt en haar elke dag in stand houdt – zodat ze niet

in een oogwenk zou instorten – is dezelfde God die jou nieuw leven heeft gegeven. En alleen Hij kan

jou telkens weer ondersteunen door Zijn Geest, anders zouden we snel struikelen en vallen.

Daarom: kom met alles wat je hebt, groot of klein, steeds weer bij Hem. Bij Hem vind je altijd genade

genoeg, en kracht voor elke dag. Denk je nu werkelijk dat Hij jou ooit onbeschermd zou achterlaten?

Dat Hij je niet zou ondersteunen wanneer jij je tot Hem wendt? Nee, Zijn kracht is altijd beschikbaar,

juist op het moment dat je die vastgrijpt door geloof. En dan zullen alle machten van de duisternis,

hoe sterk ze ook lijken, nooit een schaduw kunnen werpen over jouw vreugde en vrede in Hem. Dus

waarom zou je zwak blijven terwijl je sterk mag zijn? Waarom zou je nederlaag lijden terwijl je in

Hem meer dan overwinnaar kunt zijn? Breng je wankelende geloof en afnemende kracht bij Hem die

leven geeft, die je hart kan vernieuwen en je ziel kan herstellen. Bid eenvoudig, met een eerlijk hart:

"Versterk, o God, wat U voor mij hebt gedaan."
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