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VERS MANNA, NIEUWE ZEGENINGEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Zo verzamelden zij het elke morgen…Exodus 16:21

Probeer het gevoel van afhankelijkheid van de voorzienigheid van de Heere te bewaren. Je bent

helemaal afhankelijk van Hem, ook in de geestelijke zegeningen die je ontvangt. Leef niet van het

oude manna en zoek ook geen hulp op de verkeerde plaatsen. Elke zegen moet van Jezus afkomstig

zijn, anders zul je voor eeuwig verloren gaan. Je kunt jezelf niet zalven met een oude zalving. Het is

belangrijk dat er verse olie op je hoofd gegoten wordt, vanuit de gouden hoorn van het heiligdom,

want oude olie heeft haar heerlijke werking verloren. Vandaag mocht je misschien op de top van de

berg van God staan, maar Hij, Die jou daar bracht, moet je daar ook ondersteunen, want anders zou

je veel sneller dan je zelf dacht, weer ineenzakken. Jouw berg staat alleen vast als Hij hem verankert.

Als Hij Zijn gezicht bedekt, zul je heel snel te vrezen hebben. Als de Heiland het nodig vindt, kan Hij

alle vensters, waardoor het licht van de hemel schijnt, verduisteren. Jozua gaf de zon het bevel om

stil te staan, maar Jezus kan haar in duisternis veranderen. Hij kan de blijdschap van je hart, het licht

van je ogen en de kracht van je leven wegnemen. Jouw troost ligt in Zijn hand, en als Hij het wil, kan

hij je deze troost ontnemen. Onze Heere wil dat wij ons steeds afhankelijk weten van Hem en dat wij

dit ook erkennen. Hij heeft ons geleerd om te bidden om ons dagelijks brood, en Hij belooft ons

alleen dat onze kracht zal zijn zoals onze dagen. En is dit ook niet het beste? Op deze manier leren

wij het om iedere dag voor Zijn troon te komen en steeds aan Zijn liefde herinnerd te worden. O wat

een rijke genade, die ons zonder ophouden vervult en zich niet laat tegenhouden door onze

ondankbaarheid! De gouden regen houdt nooit op; de wolk van de zegen blijft altijd boven ons huis

staan. O Heere Jezus, wij verlangen ernaar om aan Uw voeten te knielen, terwijl we ons bewust zijn

van ons volledige onvermogen om iets buiten U te doen. Voor elke zegen die wij van U mogen

ontvangen, willen we Uw gezegende Naam aanbidden, en Uw onuitputtelijke liefde erkennen!
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