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VERNIEUWDE GEESTELIJKE KRACHT

Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51:12

Als er nog maar een sprankje leven in je zit, zelfs als je bent afgedwaald, zal je verlangen naar

herstel. Bij die vernieuwing heb je dezelfde genade nodig als bij je eerste bekering. Toen had je

berouw nodig; nu heb je dat zeker nodig. Je had toen geloof nodig om voor het eerst tot Christus te

komen; alleen diezelfde genade kan je nu weer bij Jezus brengen. Toen verlangde je naar een woord

van de Allerhoogste, een woord uit de mond van de Geliefde dat je angsten kon wegnemen. En nu,

nu je je zonden weer beseft, zul je ontdekken dat je datzelfde woord nog altijd nodig hebt. Want

niemand wordt vernieuwd zonder diezelfde krachtige en ware openbaring van de Heilige Geest die

je eens hebt ervaren; het werk is nog even groot, en vlees en bloed staan nog evenzeer in de weg als

toen. Laat je persoonlijke zwakheid juist een reden zijn om God ernstig om hulp te smeken. O, dat je

de genade mag vinden om God aan te roepen alsof je voor je leven smeekt: “Vernieuw in mijn

binnenste een standvastige geest.” Wie oprecht tot God bidt om dit te doen, zal zijn oprechtheid

bewijzen door gebruik te maken van de middelen waar God mee werkt. Bid veel, leef naar Zijn

Woord, wees waakzaam voor nieuw opkomende zonden. Ga door met alle gezegende manieren die

je stervensgenaden voeden en laten groeien. En wetende dat alle kracht van Hem moet komen,

houd vol met roepen: “Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.”

Gebed: Heere, vernieuw mijn geest en geef mij genade om standvastig in Uw Woord te leven. Help

mij altijd te blijven bidden en vertrouwen op Uw kracht om over zonde te zegevieren. Amen.
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