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VERLUSTIG U IN DE HEERE

Verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Psalm 37:4.

Verlustiging in God heeft een veranderende kracht, en verheft een mens boven de lage begeerten

van onze gevallen natuur. Verlustiging in de HEERE is niet alleen aangenaam op zichzelf, maar zij

komt de gehele ziel ten goede, totdat de verlangens van het hart zó worden, dat de HEERE gerust

kan beloven, dat Hij ze zal vervullen. Is dat geen grootse verlustiging, die onze begeerten omvormt,

totdat zij gelijk zijn aan de begeerten van God? Onze dwaze manier is eerst te begeren, en dan aan

het werk te gaan om te verkrijgen wat wij begeren. Wij gaan niet te werk op de manier van God, die

hierin bestaat, dat wij Hem eerst zoeken, en dan verwachten, dat alle dingen ons bovendien

geschonken zullen worden. Als wij ons hart met God willen laten vervullen, totdat het overvloeit van

verlustiging, dan zal de HEERE zelf er zorg voor dragen, dat we geen gebrek zullen hebben aan enig

goed. Laten wij, in plaats van naar buiten te gaan om vreugde te zoeken, thuis blijven bij God, en

water drinken uit onze eigen bronwel. Hij kan voor ons veel meer doen dan al onze vrienden. Het is

beter tevreden te zijn met God alleen, dan rond te lopen om zich te kwellen, en te smachten naar de

armzalige beuzelarijen van tijd en zinnelust. Wij ondervinden misschien voor een korte tijd

teleurstellingen, maar als deze ons dichter bij de HEERE brengen, zijn het dingen, die buitengewoon

moeten worden gewaardeerd, wuit tenslotte zullen zij ons de vervulling van al onze

gerechtvaardigde begeerten verzekeren.
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