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VERLOST VAN SATANS IJZEREN JUK

Datzelve zal u de kop vermorzelen. Genesis 3:15

Terwijl Zijn verzenen zouden vermorzeld worden, zou Hij de kop van de slang vermorzelen. Door

Zijn lijden heeft Christus de satan overwonnen, met Zijn vermorzelde verzenen heeft Hij de kop van

de slang vermorzeld. Hoewel de satan niet dood is, hoewel hij niet bekeerd is en ook nooit bekeerd

zal worden, hoewel de boosaardigheid zijn hart nooit zal verlaten, heeft Christus toch in zoverre

zijn kop vermorzeld, dat hij zijn doel volkomen heeft gemist. Het was zijn doel om het menselijk

geslacht gevangen te houden in zijn macht, maar zij zijn verlost van zijn ijzeren juk. God heeft velen

van hen bevrijd. En de dag zal komen dat Hij de gehele aarde zal zuiveren van het onreine spoor van

de kronkelingen van de slang. De gehele wereld zal vol zijn van Gods lof.

De satan dacht dat deze wereld het worstelperk zou wezen, waarin hij de overwinning zou

wegdragen over God en over het goede. Maar in plaats daarvan is de aarde vervuld van de wijsheid,

de liefde, de genade en de macht van God. Zelfs de hemel bezit niet zo’n schitterende glans van

Gods genade, als op de aarde gezien wordt. Op de aarde heeft de Heiland Zijn bloed gestort, en dat

kan zelfs van de hemelse voorhoven niet gezegd worden. Satan verheugde zich dat allen nu onder

het ijskoude zegel van de dood zouden zijn, dat hun lichamen vergaan zouden in het graf. Had hij

het werk van de Heere niet bedorven? God had de mens wonderlijk geschapen, met aderen en

bloedvaten, met spieren en zenuwen. God had de adem in de neusgaten geblazen. Maar wat zei de

satan? Tk heb hem gif toegediend en dat zal hem doen wederkeren tot het stof waaruit hij was

genomen.’

Maar nu, zie, de Held, Wiens verzenen waren vermorzeld, is opgestaan uit de doden, en heeft

daarmee het onderpand gegeven, dat ook al Zijn volgelingen zullen opstaan uit de doden. En zo is

de satan uit het veld geslagen, want de dood zal over Christus niet triomferen, en ook niet over hen

die tot het Zaad van de vrouw behoren. Op de bazuin van de aartsengel zullen zij opstaan uit de

aarde en uit de zee, en dit zal hun triomfkreet zijn: ‘O dood, waar is uw prikkel! O hel, waar is uw

overwinning?’ De satan weet dit, en voelt ook al dat zijn hoofd verbrijzeld is door de opstanding van

de Heere Jezus. Ere zij Christus!
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