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VERJAARDAGEN

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Johannes 3:36

Ik vind het leuk om verjaardagen te vieren, jij niet? Het is leuk als je kaarten en cadeautjes krijgt!
Iemand zei dat verjaardagen goed voor je zijn omdat statistieken laten zien dat mensen die de
meeste verjaardagen vieren het langst leven! Ik weet zeker dat je weet wanneer je zelf jarig bent.
Misschien ken je iemand anders die ook op dezelfde dag als jij geboren is. Een paar zondagen voor
Spurgeons 50e verjaardag kwam er na de ochtenddienst een vrouw naar hem toe. Ze vertelde hem
dat ze op dezelfde dag als hij geboren was, 19 juni 1834. Ze keek dus ook uit naar haar vijftigste
verjaardag later die maand. Ze zouden het allebei op dezelfde dag vieren!

Ze zei tegen hem:
‘In dat opzicht lijk ik op u, maar in andere dingen ben ik precies het tegenovergestelde van u.’
Spurgeon antwoordde: ‘Dan moet u wel een goede vrouw zijn!’
Ze zei: ‘Nee, dat bedoel ik niet.’
Hij zei: ‘Maar bent u dan niet gelovig?’
‘Nou,’ antwoordde ze, ‘ik… ik probeer het te zijn.’
Hij nam haar bij de hand en zei: ‘U gaat me toch niet vertellen dat u in mijn Heere Jezus Christus
PROBEERT te geloven’? Toen u bij moeder thuis was, zei u toen tegen haar: ‘Moeder, ik zal proberen
in u te geloven’? Nee toch, u zou haar geloven omdat ze echt bestond, daarom zou u Jezus Christus
ook moeten geloven.’

‘Meneer,’ zei ze, ‘bid voor me.’
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Het zal je misschien verbazen dat Spurgeon antwoordde: ‘Nee, dat kan ik niet doen! Wat zou ik voor
u moeten bidden? Als u mijn Heere niet wilt geloven, welke zegen kan Hij u dan geven? Wat heeft
Hij u ooit gedaan dat u kunt zeggen: ‘Ik kan Hem niet geloven’?
En weer zei ze: ‘Ik zal het proberen!’
Spurgeon citeerde haar toen Joh. 3:36, ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven.’
Ze antwoordde: ‘ik ging af op mijn gevoel en dat is mijn fout geweest.’
Waar het om gaat is dat je het niet probeert, maar Hem gewoon vertrouwt. Dus niet proberen maar
vertrouwen!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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