VERHEUG JE IN DE LIEFDE VAN GOD

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al

onze dagen. Psalm 90:14

Christus heeft Zichzelf zo volledig aan ons gegeven dat alles wat Hij bezit ook van ons is. Hij is de
glorieuze Bruidegom en Zijn Gemeente is Zijn bruid, de vrouw van het Lam. Er is niets dat Hij heeft
dat niet ook van haar is, zelfs nu, en dat Hij niet voor altijd met haar zal delen. Door een
onbreekbare huwelijksband - want Hij “haat het om te verstoten” - heeft Hij haar in gerechtigheid
en waarheid tot Zich getrokken. Zij zal voor altijd één met Hem zijn. Hij is opgevaren naar het huis
van Zijn Vader om daar bezit te nemen van de vele woningen, niet voor Zichzelf, maar voor Zijn volk.
Zijn gebed is: 'Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn
heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de
wereld.' Jezus draagt een altijd stromende bron van vreugde in Zijn hart, maar Hij verlangt dat Zijn
vreugde ook in jou is wanneer jij van Hem bent, en dat jouw vreugde volkomen is. Al het andere dat
Hij bezit, is evenzeer van jou als van Hem. Dit brengt je er toe om samen met mij te zeggen: “Zie hoe

Hij ons heeft liefgehad!”
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