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VERGROOT JE LOFPRIJZEN

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen. 1 Kronieken 16:25

Elke christen die groeit in genade, zal merken dat zijn of haar beeld van God steeds rijker en

dieper wordt. Want hoe hoog ons begrip van God ook reikt, het blijft oneindig klein vergeleken met

Zijn glorie. Toch ervaart iemand die verder gevorderd is in het geloof, een helderder zicht op wie

God werkelijk is dan in het begin. De grootheid van God blijft altijd een bron van lofprijzing. Want de

Heere is groot – en wat past daar beter bij dan: zeer te prijzen! Als God voor jou groter en dichterbij

is geworden dan ooit tevoren, laat jouw lofzang dan ook groter worden. Als je nu met meer

tederheid naar Hem kijkt als je Vader, als je een scherper beeld hebt van Zijn rechtvaardigheid die

tegelijk ontzagwekkend en liefdevol is, als je meer bent gaan zien van de schitterende wijsheid

waarmee Hij verzoening heeft gebracht, en als je dieper doordrongen raakt van Zijn eeuwige,

onveranderlijke liefde – laat dit alles je dan aansporen om te zeggen: “Heere, ik wil U steeds meer en

meer prijzen.” Misschien herken je dit ook: eerst hoorde je alleen over God, maar nu heb je Hem zelf

leren zien en ervaren. En juist daarom groeit er ook een nederige verwondering: terwijl je jezelf

klein voelt in stof en as, stijgt je lofzang des te meer op – recht omhoog, tot aan Zijn troon.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


