Vergeet niet wat God voor jedeed

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon
“Voor ledere Morgen”

Ik zal de goedertierenheden van de Heere in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heere,
naar alles wat de Heere voor ons heeft gedaan. Jesgja 63 vers 7

Kun jij dit niet doen, net zoals de profeet Jesgja? Zijn er geen goedertierenheden, diejij ervaren
hebt? Kun je, hoewel het nu donker voor jeis, het zalige uur vergeten, toen Jezus je tegemoet kwam
en tegen je zei: ‘Kom tot Mij!”? Kun jij je het heerlijke moment niet herinneren, toen Hij jouw
boeien losmaakte, ze op de grond wierp en tegen je sprak: ‘ 1k kwam om je banden te verbreken en
jevrij te maken!’? Misschien ben je deze eerste liefde vergeten. Maar staat er niet nog een kostbare
mijlpaal langs jouw levensweg? Een mijlpaal die nog niet helemaal met mosis overgroeid, en
waarop je de heerlijke herinnering aan Gods barmhartigheid ten opzichte van jou nog kunt lezen?
Misschien was je ziek, en heeft God je opgericht. Misschien was je arm, en voorzag God in wat je
nodig had. Misschien bevond je jezelf in het nauw en heeft God je gered. Staop, ganaar derivier
van je ervaring, pluk er wat riet, en vlecht er een mandje van, zodat je geloof veilig kan drijven op
de stroom. Vergeet niet wat God voor je deed. Doe het boek van je herinnering eens open, en kijk
eens goed naar vroegere dagen. Ik weet zeker dat je geholpen bent in tijden van nood. Misschienis
nu alles donker. Steek dan de lampen van het verleden aan. Ze zullen helder schijnen in het duister,
en je zult op de Heere vertrouwen, tot de dag aanbreekt en de schaduwen vluchten. ‘ Denk Heere,
aan Uw barmhartigheid en Uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid.’
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