
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

VERGEET GEEN VAN GODS BELOFTEN

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. 2 Petrus 1:4

Als je echt wilt ontdekken hoe kostbaar Gods beloften zijn, en je ze diep in je hart wilt smaken,

neem er dan tijd voor om erover na te denken. Vaak begint de vervulling van Gods beloften met een

moment van stille overdenking. Als je je gedachten bij Zijn woorden houdt, zul je merken dat de

zegen die je verlangt bijna ongemerkt je hart binnenstroomt. Velen die reikhalzend naar Gods

beloften hebben uitgezien, hebben ervaren hoe de genade die daarin zachtjes hun ziel raakte, terwijl

ze er alleen maar over nadachten. Hun harten jubelden, omdat de Heere hen zover had gebracht dat

ze die belofte dicht tegen zich aan mochten drukken. Maar blijf niet alleen stilstaan bij het nadenken

– ontvang deze woorden ook als Gods eigen stem. O mijn ziel, het is God zelf, ja, jouw God, de God

die niet liegen kan, die tot je spreekt. Het woord waarop je mediteert is even waar als Zijn eigen

bestaan. Hij verandert niet. Nooit heeft Hij één woord dat uit Zijn mond kwam teruggenomen, nooit

ook één troost herroepen. En het ontbreekt Hem niet aan kracht – het is immers de Schepper van

hemel en aarde die spreekt. Ook aan wijsheid ontbreekt het Hem niet. Hij weet precies welk

moment het beste is om Zijn genade te schenken, en wanneer het liefdevol is om iets juist nog

achter te houden. Daarom – omdat dit Woord komt van een God die waarachtig is, onveranderlijk,

machtig en vol wijsheid – wil ik geloven. Nee, ik kan niet anders dan geloven. En als wij zo stilstaan

bij Zijn beloften, en tegelijk onze blik richten op Hem die ze gegeven heeft, dan zullen we hun

zoetheid proeven en hun vervulling ervaren.
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