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VERGEET DE GEEST NIET

In het algemeen is een te veel voorkomende zonde dat wij de Heilige Geest vergeten. Dit is

dwaasheid en ondankbaarheid. Hij verdient het om door ons goed behandeld te worden, want Hij is

goed, uitermate goed. Als God is Hij in Zijn Wezen goed. Hij deelt in de drievoudige toeschrijving

van heilig, heilig, heilig, die opstijgt naar de Drie-enige Jehovah. Hij is reine zuiverheid, en waarheid,

en genadig. Hij is goedertieren, teder in het verdragen van onze eigenzinnigheid, strijdend met onze

opstandige wil, ons levend makend uit onze dood in zonde, en ons dan grootbrengt voor de hemel

zoals een liefhebbende verzorgster haar kind verzorgt. Hoe edelmoedig, vergevend en teder is deze

geduldige Geest van God.
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