VERGEEF

Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebreeén 12:24

Abels bloed riep aanhoudend, zo roept ook het bloed van de Heiland voortdurend. Ziedaar, het
bloed dat voor de genadetroon nedervloeit. Ik heb gezondigd. Christus zegt ,Vader vergeef het
hem". Een bloeddrop valt. Christus treedt opnieuw tussen beiden. Een bloeddruppel val opnieuw.
Voorzeker, het is die bloeddruppel die tussenbeiden treedt. Christus behoeft met Zijn mond niet te
spreken; het bloed, gebracht voor de troon, schijnt in elke druppel te roepen; vergeef het hem,

vergeef het hem! vergeef het hem.

Mijn goede vriend. Wanneer u de stem van het geweten hoort, sta stil en tracht de stem van het
bloed ook te horen. O, kostelijke zaak om de stem te vernemen van Christus' bloed.' U, die niet weet
wat dat betekent, kent ook niet de eigenlijke vreugde en kracht van het leven; maar u die het

verstaat, kunt zeggen: ,Het druppelen van dat bloed is als de muziek van de hemel op de aarde".

Arme zondaar. Ik wilde u heden uitnodigen te komen en acht te geven op die stem, welke thans uw
oor en hart wil binnendringen. U bent vol van zonde: de Zaligmaker gebiedt u uw ogen tot Hem te
heffen. Zie, het bloed vloeit van hoofd, hand en voet, en elke druppel roept nog: ,Vader, o vergeef
het hem.". En iedere druppel schijnt ook te spreken onder het neervallen: ,Het is volbracht: ik heb
de zonde verzoend, ik heb een eeuwige gerechtigheid aangebracht". O, liefelijke, liefelijke spraak

van dat Goddelijk adervocht. Het spreekt ,betere dingen dan dat van Abel".
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