VERDRIETIG NIEUWS VAN HET WEESHUIS

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen

komen. Matthets 24:44

Een andere keer zal ik wat verhalen vertellen over de bezoeken van Spurgeon aan Europa. Hij
verbleef vaak in een stadje in Zuid-Frankrijk, Menton genaamd, kijk maar of je het op een kaart kunt
vinden. Soms ontvangen mensen die van huis zijn droevig nieuws, en dat overkwam Spurgeon op
een dag toen hijin Menton was. Nu je de eerste zeven verhalen over het weeshuis hebt gelezen kun
je misschien wel raden wat het nieuws was. Ja, het trieste nieuws was dat een van de jongens daar
gestorven was. Wat kon hij doen? Hij kon op dat moment niet naar huis, dus besloot hij om alle
jongens daar een brief te sturen. Dit is wat hij schreef: "Ik vraag me af wie de volgende zal zijn! Lieve
jongens, zouden jullie naar de hemel gaan als jullie nu meteen zouden sterven? Wacht even, en laat
ieder voor zich antwoorden. Weet je, je moet opnieuw geboren worden, je moet je bekeren van de
zonde, je moet in Jezus geloven. Hoe is het met jou? Als je niet gered bent, ben je in groot gevaar, in
vreselijk gevaar! Wees gewaarschuwd, ik smeek het je! Ik moet er niet aan denken dat één jongen

van het weeshuis naar de hel gaat; dat zou verschrikkelijk zijn!"

"Ik denk heel vaak aan jullie allemaal. Ik wil dat jullie hier en hierna gelukkig zijn. Mogen jullie
opgroeien tot eervolle christelijke mannen; en als God iemand van jullie wegneemt, mogen we
elkaar ontmoeten in de hemel. Willen jullie nu een speciaal gebed bidden, dat de dood van één
jongen jullie allemaal naar Jezus brengt om het eeuwige leven te vinden?" Ik denk dat de jongens in
het weeshuis erg verdrietig waren toen de jongen stierf, want waarschijnlijk hebben ze hem goed
gekend. Toen zij de brief van Spurgeon ontvingen, moet dat hen aan het denken hebben gezet over
zichzelf en hun eigen relatie met God. Ik vraag me af of iemand van hen naar aanleiding van die
brief op de Heere Jezus heeft vertrouwd. Misschien heb je wel eens iemand horen spreken over de
Heere die "roept of komt ". Weet je wat dat betekent? Op een dag zullen we afscheid nemen van de
tijd en de eeuwigheid binnengaan. Dat kan tijdens ons leven zijn wanneer de Heere Jezus
wederkomt om de voleinding van de wereld tot stand te brengen, maar het kan ook zijn als we door

de dood tot Hem geroepen worden. Niemand weet wanneer Hij zal komen of wanneer Hij zal
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roepen. Daarom zei Hij: "Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken,

zal de Zoon des mensen komen." (Matthets 24:44).
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