Verborgen schatten

In mijn huis zijn veel sloten, alle met verschillende sleutels, maar ik heb een grote sleutel die mij
toegang geeft tot alle kamersin mijn huis. Zo heeft de Heere vele schatten en geheimen, verborgen
voor hen diein het vlees wandelen, en zij kunnen die niet openen; maar wie in gemeenschap met
Jezus leeft, bezit de grote sleutel, die hem tot alle zegeningen van het de Verbond, jatot Gods hart,
de toegang opent. Door de Welbeminde hebben wij toegang tot God, tot de hemel en tot het

heilgeheim van de Heere.
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