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VERBLIJD DE HEERE MET JOUW LIEFDE TOT HEM

Waardoor zij U hebben verblijd." En wie zijn aldus bevoorrecht om de Verlosser te verblijden? Zijn

Kerk, Zijn volk. Maar is het mogelijk? Hij maakt ons blij, maar hoe kunnen wij Hem blij maken? Door

onze liefde. Zie, liefhebbend hart, hoe Hij blij is met jou. Wanneer jij jouw hoofd op Zijn boezem legt,

ontvang je niet alleen vreugde, maar geef je Hem ook vreugde; wanneer je met liefde naar Zijn

almachtig gelaat kijkt, verkrijg je niet alleen troost, maar geeft het je ook blijdschap. Ook onze

lofprijzing geeft Hem vreugde - niet het gezang van de lippen alleen, maar de melodie van de diepe

dankbaarheid van het hart. Hij houdt van ons, niet om de waarde van wat wij geven, maar om het

motief waaruit de gave voortkomt.
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