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VERBERG NIETS!

En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Markus 10:52b

Stort heel uw ziel uit en verberg niets voor Jezus. Kom ermee voor de dag! Blijf niet staan luisteren

naar preken of aan christelijke vrienden raad vragen, maar ga naar uw binnenkamer en spreek tot

Jezus. Dat zal u goed doen. Het is goed om een bekwaam en ervaren prediker om bijstand te vragen,

maar het is oneindig beter om onmiddellijk tot de Zaligmaker Zelf te gaan. De goddelijke Geest leide

u, zo u Christus niet reeds aangenomen hebt. Toen Bartimeüs in het geloof zijn wens had

uitgesproken, ontving hij meer dan hij gebeden had. Hij ontving verlossing.

Hij werd ziende en tegelijk gelukkig. Wat de oorzaak van zijn blindheid geweest was, werd geheel

weggenomen: hij had het gezicht gekregen, hij kon zien en was een gelukkig man geworden. Gelooft

u dat Jezus Christus machtiger is om zielen te redden dan om lichamen te genezen? Gelooft u dat

Hij nu in Zijn heerlijkheid even machtig is om zalig te maken, als toen Hij op aarde als mens

rondwandelde? Zo er enig verschil bestaat, moet het zijn, dat Hij nu nog machtiger is. Gelooft u dat

Hij nog dezelfde liefhebbende Zaligmaker is, als toen Hij in Kanaän rondwandelde? Zeg bij uzelf: „Ik

wil dadelijk tot Jezus gaan. Ik heb nooit gelezen of gehoord van iemand die Hij uitwierp.”
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