VERBAZINGWEKKENDE LIEFDE

Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn
genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren. (Galaten 1:15—16)

Lees verder 2 Timotheus 2:23—26.

De verbazingwekkende liefde van Christus tot zondaren, moet alleen al al onze vijandschap tegen
Hem wegnemen en haat voor Hem veranderen in liefde. Helaas! Ik weet dat een gedachte dat op
zichzelf niet doet, maar de Geest van God kan het! Als de Geest van God in contact komt met je ziel
en je laat zien dat Jezus voor jouw stierf, dan zal al je vijandschap tegenover Christus verdwenen
zijn. Meneer Gifford bezocht eens een vrouw in de gevangenis die een grove overtreding had
begaan. Ze was zo'n verharde zondaar dat hij eerst met haar nadacht over de oordelen van God en
de straf in de hel, maar ze lachte hem alleen maar uit en beledigde hem. Hij barste in tranen uit en
zei, “En toch, arme ziel, er is genade voor je, zelfs voor iemand als jij, hoewel je degene die je goed
wilde doen net uitgelachen hebt. Christus kan je vergeven, ook al ben je zo slecht. Ik hoop dat Hij je
opneemt om aan Zijn rechterhand te wonen.” Op dat moment stopte de vrouw met lachen. Ze ging
stil zitten, barste in tranen uit en zei, “Praat niet op die manier met mij. ledereen heeft me altijd
gezegd dat ik veroordeeld zou worden, en daar heb ik op gerekend. Ik wist dat ik geen kans had en
daarom ging ik van de ene zonde naar de andere. Maar als er hoop en genade voor mij is, dan wordt
het anders. Als ik vergeving kan krijgen, dan wordt het heel anders.” Gifford opende zijn Bijbel en las
haar deze woorden voor, “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1
Johannes 1.7). Het grootste gebroken hart was het gevolg. Tijdens volgende bezoeken was Gifford
blij te zien dat ze naar Christus gebracht was. En hoewel ze in die tijd de rest van haar straf ergens
anders moest uitzitten zag de man die de Heere liethad haar na die dagen oprecht en eerlijk
wandelen als een gelovige in Jezus Christus. Zondaar, ik hoop dat deze gedachte je bij Christus

brengt
Ter overdenking

Zij die zielen winnen zijn wijs (Spreuken 11:30) en moeten wijs spreken om zielen te winnen. Een

zacht woord heeft vaker het gewenste effect dan harde woorden (Spreuken 15:1). Jezus zei, “Kom
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naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer
van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn
juk is zacht en Mijn last is licht” (Matthets 11:28—30). Hij stierf zodat zondaren door Hem tot God

konden komen. Kun je je hart dan nog steeds verharden?
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