VENSTERS EN POORTEN

Indien gijlieden Mij gekend bad, zo zou gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en

hebt Hem gezien. Johannes 14:7

Hoe meer u over Christus zult leren, hoe minder u zich tevreden zult stellen met oppervlakkige
standpunten over Hem. En hoe dieper u Zijn leven en de volheid van Zijn genade, die uit al Zijn
ambten straalt, bestudeert, hoe meer u de Koning in Zijn schoonheid zult zien. Verlang er meer en
meer naar om Jezus te zien. Meditatie en overdenkingen dikwijls kristallen vensters en paarlen
poorten, waardoor wij de Verlosser aanschouwen. Meditatie zet de verrekijker aan het oog en stelt
ons in staat om Jezus beter te zien dan dat we Hem in Zijn dagen in het vlees gezien zouden
hebben. Dat we ons meer zouden bezighouden met de persoon, het werk en de schoonheid van

onze in het vlees gekomen Heere.
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