VEILIGE WEGEN

Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Spreuken

28:26

Doe wat God u zegt, zoals God het u zegt, en omdat God het u zegt, en er kan geen kwaad tot u
komen. De Heere zei tegen Mozes dat hij de slang waarvan hij was gevlucht bij de staart moest
pakken; hij deed dat, en hij werd niet gebeten, maar de slang verstijfde tot een wonderbaarlijke stok.
Gehoorzaam de Heere in alle dingen. Let op de jota en de tittel, want wie één van de minste
geboden van Christus zal breken, "en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben,
die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen (Matthets 5:19 SV). Er is ook de weg
van het kinderlijke vertrouwen in de voorzienigheid. Gelukkig is de mens die altijd op God wacht om
te weten wat hij moet doen, die de Heere vraagt om hem te leiden en die niet op zijn eigen verstand
durft te leunen. Kijk uit naar de voorspellende leiding van de Heere; wacht op de goddelijke leiding.
Het is veel beter om stil te staan dan op de verkeerde weg te lopen. Pauzeer een tijdje, en bid voor
richting, en beweeg u niet totdat u de stem achter u hoort die zegt: "Dit is de weg, wandelt in
denzelven" (Jesaja 30:21 SV). En ik ben er vrij zeker van dat de weg van de gewijde dienst voor Gods
glorie een andere van deze veilige wegen is. Het is goed als een mens zegt: "Ik kies mijn weg door
deze regel: 'Hoe kan ik mijn God het beste dienen?' 'In welke loop van het leven kan ik God het beste
verheerlijken?". Dat is u weg naar de hemel, Christen, de manier waarop uw Meester de meeste
glorie uit u kan halen; als u op die manier wandelt, kunt u er op rekenen dat u zal worden

beschermd door Zijn soevereine macht.
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