VEILIG RUSTEN OP HET BLOED

Wanneer ik kijk naar het kostbare bloed is dat mij tot troost; maar als de Heere het aanschouwt
waarborgt dat mijn veiligheid. Zelfs wanneer ik niet in staat ben het te aanschouwen, ziet de Heere
het aan, en schenkt Hij mij daardoor vergeving. Niemand kan Zijn vreugde in Jezus vertellen. Nu
rusten wij in kalme zekerheid. Wij hebben Gods offer en Gods Woord om in ons een gevoel van
volmaakte zekerheid te scheppen. Hij zal, Hij moet, ons vergeving schenken omdat Hij onze
glorierijke plaatsvervanger niet gespaard heeft. Gerechtigheid slaat de handen ineen met liefde om

eeuwige verlossing te bieden aan allen die met bloed besprenkeld zijn.
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