VARKENS VOOR DE SLACHT

ROWLAND HILL gebruikte ooit een treffend verhaal om de dwaasheid van zondaars te
illustreren. Hij vertelde over een slager die gevolgd werd door een groep varkens tot in het
slachthuis. Nu zijn varkens doorgaans niet gemakkelijk ergens heen te krijgen, dus het leek een

raadsel waarom deze dieren zo gewillig achter hun eigen beul aanliepen.

= pe verklaring werd duidelijk toen bleek dat de slager een zak erwten en bonen bij zich had,
waarmee hij de varkens voor zich uit lokte. De dieren, blind voor hun naderende einde, gaven enkel
om het onmiddellijke genot van hun eetlust en volgden enthousiast - recht naar hun ondergang. Op
dezelfde manier, zo zei Hill, volgen zondige mensen de grote vijand van hun ziel, alleen omdat hun
verdorven verlangens worden bevredigd door zonde en genot die de duivel royaal aanbiedt

onderweg naar de afgrond. Wat triest dat er zo'n overeenkomt bestaat tussen mensen en varkens!

De geneugten van de zonde zijn zo kort en oppervlakkig, dat ze voor geen enkel verstandige mens
ooit reden kunnen zijn om zijn onsterfelijke ziel te verliezen. Kunnen een paar uur dwaasheid,
gokken, drank of losbandigheid ooit opwegen tegen het gevaar van eeuwige straf? Is het
kortstondige genot van een zondige hartstocht de pijn van het eeuwige vuur waard, het smachten
naar een druppel water, de kwelling van een worm die nooit sterft, of voor altijd verstoken zijn van
hoop en vervloekt worden door God? Is welke zonde of welk voordeel ook echt zoveel waard? O,
jullie die genieten van de verraderlijke zoetheid van zonde: bedenk dat wat nu aangenaam smaakt,
uiteindelijk bitter als gal zal zijn. Waarom slik je het aas door terwijl je weet dat er een haak aan
vastzit? Waarom laat je je vangen door de val van de satan? Het is al dwaas als een vogel in een
zichtbaar net vliegt, maar jullie zijn n6g dwazer, want jullie rennen er recht in terwijl je weet wat er

wacht.

Was het maar zo dat je de wijsheid had om stil te staan bij het uiteindelijke einde. Laat het woord
Eeuwigheid in je oren nagalmen en verdrijf het oppervlakkige gelach van de mensen die het tijdelijke
plezier verkiezen. Want “het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige

leven door Jezus Christus.” Jezus ontvangt zondaars - kom tot Hem, en Hij zal u nooit wegsturen.
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