VANWEGE ONS

Maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Mattheus 24:22

Terwille van Zijn uitverkorenen voert de Heere veel oordelen niet uit en verkort Hij andere. In grote
zorgen zou het vuur een ieder verteren, als de Heere het vuur niet zou doven, uit zorg voor de
uitverkorenen. Terwijl Hij zo Zijn uitverkorenen redt ter wille van Jezus, bewaart Hij ook de wereld
ter wille van Zijn uitverkorenen. Wat een eer wordt zo aan de gelovigen gegeven! Hoe ijverig
moeten ze hun invloed op de Heere gebruiken! Hij zal hun gebeden voor zondaars horen en hun
inspanningen voor hun redding zegenen. Hij zegent gelovigen, opdat zij een zegen mogen zijn voor
hen die in ongeloof leven. Veel zondaren leven dankzij de gebeden van moeder, vrouw of dochter,
met wie de Heere omgang heeft. Hebben we op de juiste manier de bijzondere kracht gebruikt die
de Heere ons toe vertrouwd? Bidden we voor ons land, voor andere landen en voor deze tijd? Zullen
we in oorlogstijden hongersnood en pestilentie optreden als middelaars, terwijl wij smeken of de
dagen verkort mogen worden? Klagen we bij God over de uitbarstingen van ongeloof, dwaling en
losbandigheid? Verzoeken wij onze Heer om de heerschappij van de zonde te verkorten door Zijn

eigen heerlijke verschijning te versnellen? Ga op je knieén en rust nooit, voordat Christus verschijnt.
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