VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4:17

De momenten waarop we Christus mogen zien, zijn zo kostbaar, maar vaak ook zo kort en
vluchtig! Even zien we Hem met onze geestelijke ogen en worden we vervuld van een vreugde die
eigenlijk niet in woorden is uit te drukken. Maar al snel lijkt Hij weer verdwenen, alsof Hij ons
verlaat. Wat is het geweldig om uit te kijken naar het moment waarop we Hem niet langer van een
afstand zien, maar Hem van aangezicht tot aangezicht ontmoeten! Niet meer als een voorbijganger
die slechts één nacht blijft, maar voor altijd omhuld door de warmte van Zijn heerlijkheid. In de
hemel zal geen verdriet of zorgen ons afleiden, geen tranen onze ogen bedekken en geen aardse
dingen onze vreugde verstoren. Daar kunnen we eeuwig zonder vermoeid te raken naar de Zon der
Gerechtigheid staren. Als het al zo bijzonder is om Hem nu af en toe te mogen zien, hoe veel mooier
zal het dan zijn om dat gezegende gezicht voor altijd te aanschouwen — zonder ooit nog een wolk
die ons zicht belemmert of onze blik afleidt van de zorgen en het verdriet hier op aarde! Gezegend
moment, wanneer zal het eindelijk aanbreken? Rijs op, Zon die nooit ondergaat! Alles wat ons hier
vreugde gaf, kan ook onverwacht weer verdwijnen, maar dit maakt alles goed. Als sterven betekent
dat we altijd verbonden zijn met Jezus, dan is het sterven echt winst. Het donkere afscheid wordt
dan overspoeld door een zee van overwinning. Jij kunt hierop vertrouwen en met hoop en vreugde

uitkijken naar die dag.
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