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VADER HOUDT HET TOUW VAST

Lezer, de heiligen zijn één in Christus Jezus, maar ze verschillen in hun persoonlijkheden. Wie we

ook zijn, als we op de Verlosser vertrouwen, is ons eeuwig leven verzekerd; zo niet, dan zijn we

geestelijk dood, ook al leven we nog. Wat betekent Jezus Christus voor mij? Dat is de belangrijkste

vraag. Als Hij alles voor mij is, dan is alles goed; maar als dat niet zo is, lijk ik misschien op een

heilige, maar ben ik het niet echt.

'Ik ga wel naar beneden als vader het touw vasthoudt,' zei eens een jongen uit de Hooglanden,

toen een reiziger hem vroeg om eieren van een wilde vogel te halen die op een smalle rotsrichel

lagen. De jongen voelde zich veilig zolang het touw in de handen van zijn vader was, want zijn vader

had sterke armen en een liefdevol hart en zou zijn kind nooit in de steek laten. Schuchtere

gelovigen zijn soms bang om iets voor Jezus te doen. Lesgeven op de zondagsschool, traktaten

verspreiden, mensen thuis bezoeken of preken in de open lucht – al deze dingen lijken hen te zwaar

en te moeilijk. Maar stel dat ze opkijken naar hun hemelse Vader en vertrouwen op Zijn beloofde

hulp – zouden ze dan niet de stap durven wagen? Het vraagt niet veel moed om te vertrouwen op

almachtige kracht. Ga aan het werk, beste vriend, en je Vader zal het touw vasthouden. Ongeloof

heeft de neiging om grote beproevingen te verwachten op onze weg naar de hemel. Angst fluistert

dat je situatie zal zijn als die van iemand die aan een touw boven een woeste zee hangt, aan de rand

van een steile klif. Maar denk dan aan de eeuwige liefde die je onfeilbare steun is. Je kunt daar

hangen zonder enige angst, want de Vader houdt het touw vast.

De ontwaakte zondaar vreest de toorn van de hemel en denkt dat zijn ondergang onvermijdelijk is.

Maar als hij leert alleen op de Heere Jezus te vertrouwen, is er geen reden meer voor ongerustheid.

De Heere, Jehova, is de redding geworden van elke ziel die zich vastklampt aan de hoop die in Jezus

is gegeven. Het draait niet langer om de kracht van de zondaar zelf; het gewicht van zijn eeuwige

bestemming rust op Jezus, de Verlosser. De eeuwige arm, die nooit moe wordt, zal met al Zijn

kracht degenen ondersteunen die op Hem vertrouwen. Elke gelovige zondaar mag met vreugde en

zekerheid zingen, zelfs als Satan de hel onder hem in vuur en vlam zou zetten, want de grote Vader

houdt het touw vast.
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