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UITZIEN NAAR VOLLEDIG HERSTEL

Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in

Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. 2 Timotheüs 2:10

Onze natuur, ons hele mens-zijn zal vervolmaakt worden op de dag van de verschijning van onze

Heere en Heiland Jezus Christus, als de doden onverderfelijk zullen worden opgewekt en wij die nog

in leven zijn, zullen worden veranderd. Jezus heeft niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam

verlost. ‘Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is?’ Als de Heere Zijn gevangen

volk uit het land van de vijand zal bevrijden, zal Hij niet toestaan dat een been van een van hen zal

achterblijven in de macht van de tegenstander. De heerschappij van de dood zal volkomen

verbroken worden. Onze hele natuur zal verlost worden tot de levende God in de dag van de

opstanding. Na de dood zullen we tot aan die dag ontlichaamde geesten zijn, maar in de aanneming,

namelijk de verlossing van ons lichaam, zullen we onze volle erfenis verkrijgen. We zien vooruit naar

een volledig herstel. Op dit moment is het lichaam dood vanwege de zonde en daarom lijdt het pijn

en vervalt het, maar de geest is levend vanwege gerechtigheid: in de opstanding zal ook het lichaam

verlevendigd worden en de opstanding zal voor het lichaam zijn wat de wedergeboorte voor de ziel

is geweest. Zo zal ons mens-zijn volkomen bevrijd worden van de gevolgen van de val. Jezus herstelt

ons hele mens-zijn van de zonde en de dood en dat zal ons deel zijn bij Zijn verschijning.
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