UITVERKOREN IN CHRISTUS

Want het deel van de HEERE is Zijn volk. Deuteronomium 32:9

H oe behoren zij Hem toe? Door Zijn soevereine, vrije keuze. Hij koos hen en schonk hen Zijn
liefde, ongeacht wat er op dat moment goed in hen was of wat Hij in hen voorzag. Hij schonk
genade aan wie Hij wilde en bepaalde een uitverkoren deel voor het eeuwige leven; zo behoren zij
Hem zonder beperking toe door Zijn vrije keuze. Zij behoren Hem niet alleen toe door Zijn keuze,
maar ook omdat Hij hen heeft gekocht. Niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud, maar met
het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Er rust geen hypotheek op Zijn eigendom,; de prijs
is openlijk betaald en de Kerk is voor altijd het onbetwiste eigendom van de Heere. Zie het
bloedmerk op alle uitverkorenen, onzichtbaar voor het menselijk oog, maar volmaakt bekend bij
Christus. Hij telt zorgvuldig de schapen voor wie Hij Zijn leven heeft gegeven en vergeet nooit de
Kerk voor wie Hij Zichzelf gaf. Zij zijn ook van Hem door verovering. Wat een strijd heeft Hij in ons
gevoerd voordat wij gewonnen konden worden! Hoe lang heeft Hij onze harten belegerd! Herinnert
u zich dat wonderbaarlijke moment toen Hij onze harten bestormde? Toen Hij Zijn kruis tegen onze
vesting plaatste, de muren beklom en de bloedrode vlag van Zijn almachtige genade op onze
bolwerken plantte? Wij zijn de overwonnen gevangenen van Zijn machtige liefde. Zodoende
gekozen, gekocht en overwonnen, zijn de rechten van onze Goddelijke Bezitter onvervreemdbaar.
Wijj zijn dankbaar dat wij nooit echt aan onszelf kunnen toebehoren en verlangen er elke dag naar

om Zijn wil te doen en Zijn heerlijkheid te tonen.
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