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UITVERKIEZING GEEN EXCUUS

“Ziet, des HEEREN, Uws Gods, is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is.

Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen,

ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te dezen dage is. Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en

verhardt uw nek niet meer.” Deuteronomium 10: 14-16

Sommigen van u maken de leer van de uitverkiezing tot een excuus. U maakt het een excuus, een

verdediging voor uw eigen ongelovige en verdorven hart. Herinner u dan dat de leer van de

uitverkiezing u geen enkele beperking oplegt. Als u slecht bent, dan bent u dat omdat u dat wilt. Als

u de Zaligmaker verwerpt, dan is dat omdat u dat wilt. De leer zorgt er niet voor dat u Hem

verwerpt. U gebruikt het als excuus, maar het is een waardeloos excuus. Het is een kleed van

spinnenwebben dat op de laatste dag weggerukt zal worden. Ik smeek u, doe het nu af. Herinner dat

de waarheid waar u mee te maken hebt, is: “Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig

worden.” Als u gelooft, bent u gered. Als u op Christus vertrouwt, wie u ook bent, of wat u ook bent

in deze wijde wereld, dan bent u een gered mens. Zeg niet: “Ik ga niet geloven, want ik weet niet of

ik uitverkoren ben.” Dat kunt u niet weten totdat u geloofd zult hebben. Uw taak is het om te

geloven. “Een ieder die” -daar zit geen beperking in- “een ieder die in Christus gelooft, zal zalig

worden.” U net zo goed als ieder ander! Als u op Christus betrouwt, zullen u zonden vergeven en uw

overtredingen uitgewist worden. Moge de Heilige Geest nieuw leven in u blazen! Ik smeek u, buig

de knie en kus de Zoon opdat Hij niet toorne. Ontvang Zijn barmhartigheid nu. Verhard uw harten

niet tegen de genadige werking van Zijn liefde. Geef u over aan Hem. Dan zult u er achter komen

dat u zich overgegeven hebt, omdat Hij daarvoor zorgde; dat u gekomen bent omdat Hij u getrokken

heeft; en dat Hij u getrokken heeft omdat Hij u heeft liefgehad met een eeuwige liefde.
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