UITNODIGING NAAR BETHLEHEM

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Jesaja 9:5

Kom lezer, kom naar het kindje van Bethlehem. Kom, kinderen, jongens en meisjes, want Hij was
ook eens een jongen. Het heilige Kind Jezus is de Redder van alle kinderen en zegt nog steeds: “Laat
de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen.” Kom, jonge vrouwen, jullie die nog
stralen in de bloei van jullie schoonheid. Verheug je, net zoals Maria deed, in God, jullie Redder. De
maagd droeg Hem liefdevol aan haar borst, dus kom en draag Hem in je hart en zeg: “Want een Kind
is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” En jullie, mannen in de kracht van jullie leven, denk eraan
hoe Jozef met eerbied voor Hem zorgde in Zijn jonge jaren. Wees voor Zijn zaak als een vader en
helper; wijd jullie kracht aan Zijn dienst. Jullie, viouwen op leeftijd, wijze en zorgzame moeders, en
weduwen, kom zoals Anna en prijs de Heere dat jullie de verlossing van Israél hebben gezien. En
jullie, oudere mannen, die als Simeon klaar zijn om te vertrekken, kom en neem de Verlosser in jullie
armen; aanbid Hem als jullie Redder en jullie alles. Jullie herders, eenvoudigen van hart, en jullie die

werken voor jullie dagelijks brood, kom en aanbid de Verlosser.

Gebed: Heere, open deze kerstdag mijn hart om U te ontvangen als mijn Verlosser zodat ik U met
vreugde en eerbied mag aanbidden. Hier ben ik Heere, gewoon zoals ik ben, wees mijn Redder, mijn

kracht, mijn alles. Amen.
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