UITDELEN WAT GOD ONS GEGEVEN HEEFT

Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden Runnen vertroosten degenen, die in allerlet

verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wij zelf van God vertroost worden. 2 Korinthe 1:4

God gebruikt Zijn volk om elkaar te bemoedigen. We mogen blij zijn dat God gewoonlijk werkt van
mens tot mens. Dat vormt een familieband, en daar we wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, wordt
die band daardoor versterkt. Broeders, neem Paulus’ woorden als een boodschap van God Zelf aan.
Stel u ten doel de bedroefden te troosten en de zwaarmoedigen op te beuren. Spreek tot de
vermoeiden een woord van troost en bemoedig de vreesachtigen hun weg met blijdschap te gaan.
God bemoedigt u door Zijn beloften; Christus bemoedigt u door op de hemel te wijzen, die Hij voor
u gewonnen heeft, en de Geest bemoedigt u als Hij in u werkt om u Zijn wil en welbehagen te laten
doen. Een ieder van ons heeft bepaalde gaven en bijzondere uitingen; maar wat God voor ogen
staat, is de vervolmaking van het hele lichaam van Christus. We moeten daarom onze geestelijke
gaven aan de voeten van de apostelen leggen en we moeten alles uitdelen wat God ons gegeven
heeft. Houd niets van de kostelijke waarheid achter, maar spreek over wat u weet en getuig van wat
u gezien hebt. Laat de moeite of duisternis of mogelijk ongeloof van uw vrienden geen enkel
gewicht in de schaal leggen. Maak u op en versta uw plicht en vertel welke grote dingen God aan uw

ziel gedaan heeft. Ook wij moeten van Christus getuigen.
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