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UIT GOD GEBOREN

Uit God geboren. Johannes 1:13

Jij, die in de Naam van Christus gelooft, bent niet uit bloed geboren, niet uit de wil van het vlees

en ook niet uit de wil van een mens, maar uit God. Dat betekent dat jouw geloof en liefde voor God

niet voortkomen uit jezelf, maar helemaal uit Gods onvoorwaardelijke liefde – een liefde die alleen

bij Hem zijn oorsprong heeft. Jouw liefde voor God lijkt op een kabbelend beekje dat terugstroomt

naar de oceaan. Waarom? Omdat de oorsprong van dat water bij de oceaan zelf ligt. Alle rivieren

monden uiteindelijk uit in de zee, maar hun water is eerst uit diezelfde zee omhooggestegen in

wolken, die als regen weer neervallen en de beekjes vullen. De bron ligt dus steeds bij de oceaan

zelf. Net zo vloeit ook jouw liefde terug naar God, omdat Zijn liefde eerst naar jou toegekomen is.

Stel je die oceaan van Gods liefde eens voor: zo onmetelijk groot dat zelfs je verbeelding er geen

grenzen aan kan geven. Vanuit die oceaan laat Hij regen van genade neerdalen op jouw hart – een

hart dat soms droog en dor is, als een lege woestijn. Maar zodra Zijn liefde jou raakt, wordt je hart

vruchtbaar en begint het over te stromen. Alles wat Hij jou schenkt, keert uiteindelijk in

dankbaarheid weer terug naar Hem. Alles wat goed is in jou, komt van Hem. Je kunt dan met

vertrouwen zeggen: “Grote God, U bent het die mijn liefde wekt, omdat U mij eerst hebt liefgehad.

Uw onuitputtelijke goedheid maakt mijn hart levend, en Uw liefde voor mij brengt mijn liefde voor U

voort.” Als je Hem liefhebt, is dat een van de krachtigste en meest duidelijke tekenen dat je werkelijk

uit God geboren bent.
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