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UIT DEZE ZIJN OOK DE ZANGERS

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Uit deze zijn ook de zangers…… want dag en nacht was het op hen in dat werk te zijn. 1 Kronieken

9:33 

Zo was het in de tempel ingericht, dat het heilige gezang er nimmer ophield; de zangers zingen er

altijddurend de lof van God, wiens ontferming oneindig is. Mijn hart! hier, bij dit onafgebroken

loflied in Sion’s tempel, ontvangt gij op lieflijke wijze een nuttige les; gij ook zijt onophoudelijk in

schuld, zie toe dat uw dankbaarheid evenals uw liefde nooit verkoelt. In de hemel, waar uw

woonplaats eenmaal wezen zal, wordt onophoudelijk Gode lof gezongen; leer dan nu reeds het

eeuwig Halleluja. Naarmate de zon haar licht rondom de aarde verspreidt, en haar stralen de

gelovigen wekken, stemmen deze hun dankbaar loflied aan, zodat door het priesterschap van de

heiligen, op elk uur een loflied klinkt, dat onze aarde als in ene wolk van dankzegging hult, en haar

als met een gouden gordel omvat. De Heere is waardig te allen tijde geprezen te worden, voor

hetgeen Hij in zichzelf is, voor zijn schepping en onderhouding, voor zijn goedheid jegens zijn

schepsels, en vooral voor de alles overtreffende daad van de verlossing en al de wonderbare

zegeningen, daaruit voortvloeiende. De Heere te loven brengt altijd zegen aan; het vervrolijkt de dag

en verheldert de nacht; het verlicht de arbeid en verzacht het leed; en het werpt op de vreugde van

de aarde een heilige glans, waardoor wij minder gevaar lopen van door haar gloed verblind te

worden. Hebben wij geen stof tot zingen op dit ogenblik? Kunnen wij geen loflied spinnen van onze

tegenwoordige vreugde, of uit onze verleden uitreddingen, of uit onze verwachtingen?  De aarde

geeft haar zomervruchten; het hooi is geborgen, de goudgele korenaren nodigen de sikkel uit, en de

zon, die haar stralen lang op de vruchtbare dreven laat schijnen, verkort de tussenpozen van

schaduw, opdat wij de uren van vrome bepeinzing verlengen zouden. Laat de liefde van Jezus ons

aansporen om de dag te eindigen met een psalm van heilige blijdschap. 
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