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UIT DE DIEPTEN

Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit. Deuteronomium 32:15a

Sommigen van u bidden niet half zoveel als zij moesten doen. Als u kinderen van God bent, moet u
discipline kennen; en wanneer u die kent, zult u hard naar uw Vader lopen. Op een mooie dag loopt
het kind voor zijn vader uit. Plotseling is er een leeuw op de weg, en het kind komt en pakt zijn
vaders hand. Hij kon een halve kilometer voor hem uit rennen; maar toen de leeuw eenmaal opdook,
bleef hij bij vader zo dicht als hij kon.

Zo gaat het ook met de Christen. Als alles goed gaat, vergeet hij God. Jeschurun wordt vet en hij
begint tegen God aan te schoppen; maar als men zijn hoop wegneemt, zijn vreugde bederft, zijn
kind laat sterven, zijn oogst laat mislukken, zijn kudde van de stal afgesneden wordt, de sterke arm
van de vader in het graf ligt en de kinderen vaderloos zijn geworden. — dan is God werkelijk een
God. O, neem alles van mij weg wat ik heb, kleed mij naakt uit, maak me arm, een bedelaar zonder
geld en zonder hulp, breek de kruik aan stukken, verpletter de hoop, doofde sterren uit, doe de zon
weg, verhul de maan in duisternis, en plaats mij alleen in de ruimte, zonder een vriend en zonder
een helper. Dan nog zal ik uit de diepten tot U roepen, o God.
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