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UIT DE DIEPTE MOETEN WIJ ROEPEN

Wij zullen nooit Gloria in excelsis kunnen zingen als wij niet de profundis (Psalm 130) tot God bidden:
uit de diepte moeten wij roepen, of wij zullen nooit de heerlijkheid in de hoogte aanschouwen. Het
gebed moet geparfumeerd zijn met liefde, verzadigd met liefde - liefde tot onze medeheiligen, en
liefde tot Christus. Een mens kan alleen zegevieren in het gebed als hij of zij gelooft. De Heilige
Geest is de auteur van het geloof, en versterkt het zodat wij bidden in geloof in Gods belofte. O, dat
deze gezegende combinatie van voortreffelijke genaden, onbetaalbaar, en zoet als de specerijen
van de koopman, welriekend in ons mocht zijn omdat de Heilige Geest in ons hart is! Gezegende
Trooster, oefen Uw machtige kracht in ons uit en help onze zwakheden in het gebed.
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