
 

U zult genoemd worden: Gezochte

U zult genoemd worden: Gezochte. (Jesaja 62:12) Lees verder Mattheüs 4:17—2

Je hebt het vermogen en de talenten, wijd jezelf dan aan het doel van God. Geef jezelf aan Zijn
dienst. Ik zou willen dat er onder jullie meer waren — die succesvol zijn in hun beroep, die in de
geneeskunde of in de rechten uitblinken — die hun talenten zullen wijden aan het dienen van God. Je
hoeft niet bang te zijn dat God niet voor je zal zorgen als je jezelf aan Hem en Zijn dienst geeft. En
eer, als dat ergens gevonden wordt, is zeker de erfenis van de trouwe ambassadeur van Christus. Als
jij opgezocht bent, mijn broeder, dan schaam ik mij niet om je te adviseren om zelfs je meest
winstgevende werk op te geven om anderen op te zoeken. Als je de kracht hebt om andere harten te
bewegen, als God je een tong gegeven heeft van welsprekendheid, gebruik die dan om brandhout
uit het vuur te rukken. Wordt een verkondiger van het kruis en laat de hele wereld, voor zo ver dat
kan, de boodschap van verlossing horen. De verkondiging van het Evangelie is niet het enige
middel. Het is de manier van opzoeken die het meest gebruikt wordt, maar er zijn nog andere
manieren. We moeten niet alleen preken tegen hen die komen om te luisteren. We moeten het
Evangelie ook brengen op de plaatsen waar de mensen er niet naar verlangen. We moeten het als
onze taak zien om overvloedig onbeschaamd en onverschrokken te zijn, we moeten het Evangelie
op de wegen van de mensen brengen, of ze het nu willen horen of niet. Laten we op zielen jagen
door ze op te zoeken. Er zijn duizenden mensen in Londen die nooit veranderd zullen worden door
de verkondiging van het Evangelie omdat ze nooit naar de plaats van aanbidding komen. We
huiveren als we het zeggen, men gelooft dat er duizenden mensen in Londen wonen die niet eens de
naam van Christus kennen. Hoewel ze in een Christelijk land leven hebben ze nooit van de naam
van Jezus gehoord. Broeders, jullie moeten dit gaan zien en er wat aan doen. Jongemannen, draag
het Evangelie naar hotels en de dichtbevolkte flats waar zoveel mensen wonen, waar in niet één
appartement een Christen woont. Ik geloof dat er veel goeds gedaan kan worden als we langs de
deuren gaan, niet alleen de evangelisten — o ik bid dat God hen veel vrucht geeft — maar een ieder
van ons. Maak jezelf vrij, waar je woont en spreek met je buren over Christus, in de huizen in je
buurt. Zoek hen op, voor zover je daar tijd voor hebt. En als er een donker gedeelte is in je stad die
bekend staat als de plek van zondaars, neem jezelf dan voor om daar langs de deuren te gaan. Laat
elk verloren schaap van Israël gevonden worden
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Welk blijvend goed zou er gedaan zijn door de Nieuw Testamentische schrijvers Mattheüs, Lukas,
Paulus en Petrus als ze Gods duidelijke oproep tot dienen zouden negeren en tollenaar, arts,
tentenmaker en visser waren gebleven? Zelfs zonder roeping tot een speciaal ambt wordt elke
gelovige geroepen om te dienen (Efeze 4:12) als een diaken met gaven om anderen te dienen (1
Petrus 4:10). Hoe bouw jij aan het Koninkrijk van Christus?
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