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U BENT MIJN TOEVLUCHT OP EEN DAG VAN ONHEIL

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Jeremia 17:17

De levensweg van een christen wordt niet altijd beschenen door de zon. Ook een christen heeft

tijden van duisternis en storm. Het is waar dat er in Gods Woord staat geschreven: ‘Haar wegen zijn

liefelijke wegen; al haar paden zijn vrede.’ Het is absoluut waar dat het dienen van God de mensen

zowel hier op aarde als in het leven hierna gelukkig maakt; maar de ervaring leert ons dat het licht

op de levensweg van de rechtvaardige toch van tijd tot tijd verdonkerd is. Soms wandelt een

christen in duisternis en ziet geen licht. Wolken bedekken de zon van de gelovige. Er zijn talloze

mensen die een tijd lang de gemeenschap met God ervaren hebben en hiervan hebben genoten. Aan

het begin van hun leven als christen koesterden zij zich in het zonlicht. Ze wandelden langs grazige

weiden en genoten van stille wateren. Maar plotseling merkten zij, dat de heldere lucht vol raakte

met wolken. Ze merkten dat zij niet naar het land Gosen reisden, maar door de zandwoestijn. In

plaats van zoet water te kunnen drinken, moesten zij het stellen met troebel water. Het was bitter

in hun mond, en zij zeiden: ‘Als ik echt een kind van God was, zou dit niet gebeuren.’ Maar zeg dit

toch nooit, als je in duisternis wandelt! Gods meest beminde kinderen moeten van het bittere kruid

eten. Zijn liefste kinderen dragen het kruis. Er is geen enkele christen die altijddurende voorspoed

ontvangt. Er is geen enkele gelovige die zijn harp niet af en toe aan de wilgen hangt. Misschien gaf

de Heere je aan het begin van je leven een effen en onbewolkt pad, omdat je zwak en verlegen was.

Misschien matigde Hij de wind voor jou als pas geschoren lam, maar nu ben je krachtiger geworden

in het geestelijke leven en daarom moet je nu ook de rijpere en moeilijkere ondervinding van Gods

volwassen kinderen opdoen. Wij hebben wind en storm nodig om ons geloof te oefenen, om de

dode tak van ons zelfvertrouwen te verbreken en om ons dieper in Christus te doen wortelen. De

dag van het kwaad laat ons heel duidelijk de waarde van onze christelijke hoop zien.
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