TROUW AAN UW OVERTUIGINGEN

Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt
heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk
de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men

heeft op U vertrouwd. Jesaja 26:1-3

Wees vastbesloten dat als anderen doen wat ze willen, u niet verantwoordelijk bent voor hun actie;
maar dat u zult doen wat u denkt dat goed is. Als u een christen bent, ga er dan mee door; wees een
volgeling van Christus in alle opzichten, voor zover het Woord van God en uw eigen geweten u
leiden. Ik vond dat de gewoonte om voor mijzelf te denken en mijn overtuigingen te volgen voor mij
nuttig was, en het is voor mij tot op de dag van vandaag tot nut geweest; en op dit moment, voor de
levende God, ben ik in staat om op eigen benen te staan, om noch op deze man, noch op die te
steunen, maar alleen op die eeuwige arm die ieder mens zal ondersteunen die, in de ogen van God,
besluit de waarheid te volgen waar deze hem ook mag leiden. Nu bid ik oprecht tot elke christen
hier, vooral hen die nog aan het begin van hun leven staan, om goed naar deze zaak te kijken, want
de vreugde van je leven, de vrede van je leven, de innerlijke rust van je leven, zal veel afhangen van
het feit of je op elk punt trouw bent aan je overtuigingen waarin God je zal helpen. De grote Koning
zelf lijkt vanavond te zeggen: "Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten;
die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen" (Psalm 101:6 SV). Hij is de man die Ik zal

uitkiezen om Mijn dienaar te zijn.
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