TROOSTRLJKE WOORDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Heere van de heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem?... En de Heere

antwoordde de Engel... goede woorden; troostrijke woorden. Zachara 1:12,13

Wat een liefderijk antwoord op een angstige vraag! Laten we ons vanavond daarin verblijden. O
Zion, er zijn goede dingen voor u weggelegd; uw moeitevolle tijd zal spoedig voorbij zijn; uw
kinderen zullen weer terugkeren en aan de gevangenschap zal een einde komen. Verdraag geduldig
de roede voor een korte tijd en hoop ook uit de duisternis op God, want Zijn liefde is voor u
ontvlamd. Gods liefde voor Zijn kerk is zo'n diepe liefde dat die het voorstellingsvermogen van de
mens te boven gaat; Hij heeft haar oneindig lief. Laten haar zonen daarom moed scheppen; als God
‘goede woorden, troostrijke woorden’ spreekt moet het haar spoedig wel gaan. Wat die troostrijke
woorden zijn, vertelt de profeet ons daarop volgend: Ik ijver over Jeruzalem en over Zion met een
grote ijver.’ De Heere houdt zo zeer van Zijn kerk dat Hij het niet kan verdragen dat ze iedereen zou
natreden; en als ze dat wel gedaan heeft dan kan Hij niet verdragen dat ze te lang en te zwaar zou
lijden. Hij laat niet toe dat haar vijanden haar zullen kwellen. Hij toont hun Zijn ongenoegen.... dat ze
haar ellende vermeerderen. Als het er het meest op lijkt dat God Zijn kerk zal verlaten, dan brandt
Zijn hart van liefde voor haar. Uit de geschiedenis blijkt dat, als God een roede gebruikt om Zijn
knechten te kastijden, Hij die daarna altijd verbreekt alsof Hij een afkeer heeft van de roede die Zijn
kinderen pijn gedaan heeft. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt Zich de
Heere over wie Hem vrezen.’ God heeft ons niet vergeten als Hij ons slaat - Zijn slagen zijn geen
bewijs van gebrek aan liefde. Als dit al voor de kerk in haar geheel geldt, dan is dit natuurlijk ook
waar voor ieder individueel lid. Misschien dat u bang bent dat de Heere u voorbijgegaan is, maar dat
is niet zo. Hij Die de sterren telt en ze alle bij name roept, loopt niet het gevaar één van Zijn eigen
kinderen te vergeten. Hij kent u zo goed alsof u het enige schepsel zou zijn dat Hij ooit gemaakt had,

of de enige heilige die Hij ooit heeft liefgehad. Ga naar Hem toe en heb vrede.
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